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Beste leden van Wederzijds

 

 

Dit is Nieuwsbrief nummer 18.

Bericht van het bestuur: Voorzitter Wil van Dijk brengt een

bloemetje bij afscheid nemend bestuurslid Jet van

Bennekom. Er zijn verslagen van activiteiten die hebben

plaatsgevonden, de wandelclubs, de fietsclub. 

Corona blijft invloed uitoefenen op het Wederzijdsleven.

Contacten zijn moeilijk, een impressie daarvan uit

Tuindorp(-Oost). Ook de winter had invloed, zie het relaas

van Regina. Evenementen die niet door konden gaan, de

lezing van Nelleke, die al in maart vorig jaar zou zijn!

Daarentegen, beeldhouwer Marian is juist keihard aan het

werk in haar atelier. Of moet ik zeggen steenhard. 

Oproepen zijn er, om mee te gaan wandelen, en van de

coördinator klussen en tuinieren. Er is een stuk van Nelleke

over haar betovergrootmoeder. Tessel Pollmann presenteert

haar boek over de gemeenteambtenaar. 

Hilda Pruijs uit Wittevrouwen heeft een mooi stuk in het

Algemeen Dagblad gekregen. En Christel Terwiel

waarschuwt ons voor financieel misbruik. 

Veel leesplezier! 

De redactie
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Van het bestuur

 

 

 

Beste leden van Wederzijds,

Deze ochtend  begon met een flinke hagelbui en daarna liet

de zon zich weer zien. Aan de overkant van ons huis zijn

bewoners van de straat bezig de brem aan de slootkant

schoon te harken om er plantjes in te zetten. Je krijgt er

lentekriebels van. Ook de weersvoorspellingen van de

komende tijd laten zachter en zonniger weer zien. Dat lijkt

mij een goede voorbode voor de aankomende tijd. Als het

vaccineren in het zelfde tempo  als het weer dan kunnen

we elkaar mogelijk bij een borrel weer fysiek ontmoeten.

Elkaar weer in de ogen kijken, nieuwe leden ontmoeten dat

is toch een van de belangrijkste dingen die Wederzijds de

leden kan bieden.

Het is zo ver: Jet gaat het bestuur van Wederzijds per 1 april

verlaten. Eén van de Wederzijds-oprichters zal vanaf die

datum als gewoon lid door het leven gaan. Ik bedank

hierbij, ook namens alle leden van Wederzijds, Jet voor het

vele werk dat ze voor Wederzijds heeft gedaan. We zijn

haar hier heel erkentelijk voor. Bij de eerstvolgende borrel

zal Jet in de bloemetjes gezet worden.

Voor de opvolging van Jet hebben we een kandidaat

gevonden. Mieke Hinfelaar is bereid de taak van Jet over te

nemen. In een aparte email van het bestuur zal Mieke aan

jullie worden voorgesteld. CV, foto en profiel worden

meegestuurd. In de ledenvergadering die we na de zomer,

hopelijk fysiek, gaan organiseren, zal haar kandidatuur aan

de orde komen.

De eerste borrel na lange tijd zal een feestelijk tintje

krijgen. Tot die tijd blijven we elkaar zien in stadsparken, in

de bossen, tijdens een koffiemoment of bij het

boodschappen doen.

Geniet van alle bloesems en voorjaarsbloemen!



Namens het bestuur van Wederzijds: hartelijke groet en tot

gauw,

Wil van Dijk, voorzitter Wederzijds

 

Jet krijgt al een bloemetje:

Steunpunt Wederzijds

 

 

 

Als je vragen hebt op het gebied van zorg en welzijn. Als je

niet goed weet waar je daarmee naar toe moet, kun je hulp

inroepen van een mede-Wederzijdslid bij het Steunpunt van



Wederzijds. Iemand die zijn of haar kennis en ervaring met

je kan delen.

Je kunt een E-mail sturen met je vraag naar  

steunpunt@wederzijds.net

Je krijgt binnen 24 uur een reactie. Je kunt ook bellen

op maandagmiddag tussen 13u. en 18u. naar Hanneke

Lommen of

op donderdagmorgen tussen 9u. en 13u. naar Rien

Hamers.

Het tel.nr. is: 06-422.855.98.

Lekker Lopen 27 maart

 

 

"Te voet door het Oude en Groene Utrecht", ongeveer 11

km.

Vooraf: Als ik het afgelopen jaar naar de stad liep was dat

(vanwege corona) vrijwel alleen om naar de zaterdagse

bloemenmarkt op het Janskerkhof te gaan. Vooral nu, in de

lente, is het daar voor mij één groot feest. Eigenlijk is die

markt ook een stukje Oud-Utrecht.

mailto:steunpunt@wederzijds.net


Vandaag zijn we met 9 lopers, waaronder 1 man en dat is

Wout, de initiatiefnemer van deze wandeling! Deze was

verrassend in die zin dat we soms langs een plek kwamen

waar ìk nog nooit een stap had gezet. Dat laatste gold met

name het pad vanaf het Ledig Erf langs de Kromme Rijn tot

het zwembad. Het mooie en gelukkig brede pad langs de

singel is altijd al de moeite waard, aan de overkant het

oude AZU, aan deze kant de mooie Geertekerk, de Zeven

Steegjes en een tot appartementen verbouwde grote kerk.

Zelfs het deel van de stad zelf ervoeren we, ik althans,

anders. Door het niet echt doelgerichte lopen kreeg ik meer

aandacht voor bijvoorbeeld de verschillende gevels, de

bloemen en de helaas halfopen en ook gesloten winkels.

Wat prees ik me gelukkig met mijn eigen gezondheid, mijn

huis en mijn tuin. En wat had ik weer te doen met iedereen

die onder corona te lijden heeft! De wandeling was voor



iedereen mooi, en het was goed om elkaar weer te zien en

te spreken!

Agaath Battenberg.

Buurt De Helden

 

 

De lockdown bepaalt voor een groot deel helaas ook de

activiteiten vanuit de Zeehelden/Hengeveldstraat e.o. We

organiseren geen gezamenlijke activiteiten, maar dat

neemt niet weg dat er toch onderlinge contacten zijn en

blijven.



Een telefoontje of een wandeling 1 op 1 blijft natuurlijk

binnen de mogelijkheden.

En ondertussen denken we wel na over wat er allemaal

straks weer kan, als het weer mag.

We zien ernaar uit om onze koffie- of borreluurtjes weer op

te pakken, elkaar weer te zien en ook de leden uit de

andere wijken weer te ontmoeten tijdens de maandborrel.

En hoe leuk is het als we straks een lekker plekje in de

buurt kunnen opzoeken en met elkaar onze meegebrachte

hapjes en drankjes kunnen nuttigen.

Het zijn nu nog dromen, maar het gaat gebeuren…..

Wij hebben de indruk dat in onze buurt de leden zich goed

redden. We hopen echt dat als iemand hulp nodig heeft, hij

of zij dat kenbaar maakt. Want daarvoor hebben we

Wederzijds: laagdrempelig in voor- en tegenspoed!

Tot binnenkort!!

Anneke en Marijke

Buurtcontactpersonen Zeehelden/Hengeveldstraat e.o.

Wederzijds fietsclub

 

 

Op 5 en op 19 maart zijn we wezen fietsen. Op allebei de

dagen was het redelijk goed weer met regelmatig zon maar

wel wind uit noordelijke richtingen, dus zijn we de bossen in

gegaan, en beide keren met 5 deelnemers.

De vorige tocht voerde naar het Hilversumse Wasmeer en

Lage Vuursche, waar we koffie en cappuccino konden

afhalen. Terug hadden we de wind mee door de

Westbroekse velden.

De laatste tocht voerde ons naar Bilthoven, Vliegbasis

Soesterberg waar we even pauzeerden, en hoorden wat

sommigen van ons op andere dagen hier aan reeën zagen.

Vervolgens gingen we naar de Soesterduinen, een gebied

waar ik de afgelopen jaren veel kwam op weg naar mijn

ouders, later mijn moeder. De duinen lagen er nog mooi bij.

We kwamen langs Soest en door Pijnenburg, waar Wout en

ik beiden dachten een zijweg te herkennen die ons naar

Den Dolder zou voeren. Maar het bleek toch een andere te

zijn, niet goed te fietsen, maar gelukkig wel mooi bos. Aan

het eind kwamen we toch op het goede pad aan, moesten



we wel even uitpuffen en bijkomen, maar vervolgens

hadden we voor een groot deel de wind mee en was de

terugweg een makkie. Omdat we zoveel koffie en lekkers

mee hadden, hebben we nóg maar een keer gepauzeerd,

en omdat de zon zo lekker scheen was dat ondanks de 8°C

genieten. Kijk maar.

Namens de fietsers, Gerrit Jan

Wandelen met de 'Doorlopers'

 

 

 

De Doorlopers is een wandelgroep van Wederzijds die graag

wat langere tochten loopt. We maken elke derde donderdag

van de maand een wandeling van tussen 10 en 15 km in de

omgeving van Utrecht.

Het afgelopen jaar hebben wij door het coronavirus onze

wandelingen moeten aanpassen. En dat is gelukt!

We hebben o.a. de starttijden aangepast door de groep in

tweeën te delen en een uur na elkaar te starten,

wandelingen in de directie omgeving te organiseren

waardoor we geen gebruik hoefde te maken van het

openbaar vervoer, te starten met een fietstocht door naar

een startpunt te fietsen, met z’n tweeën een stadwandeling



te maken of in twee groepjes elk een geheel andere

wandeling te lopen.

Kortom we zijn inventief omgegaan met de beperkingen

omdat we allemaal graag buiten zijn en willen wandelen!

Heb je zin om mee te lopen?

Neem contact op met Yvonne Hesterman (contactpersoon

de Doorlopers) T: 06-42839406 dan loop je de volgende

keer mee!

Wederzijdscontacten in Tuindorp

en Tuindorp- Oost

 

 

Het afgelopen Wederzijds jaar heeft bijna helemaal in het

teken gestaan van de beperkingen door het coronavirus en

van de initiatieven van enkele buurtgenoten.

De koffieuurtjes in het Noorderpark werden vanwege de kou

en de afstand in de winter stopgezet. Maar Ineke de Looze



had een nieuw plan: Maandagochtend koffie drinken bij

restaurant De Buren. Zo ging het “Buurten in de Gaard” van

start. En dat liep goed, met zo’n 3 tot 9 deelnemers was

dat gezellig.

Jammer genoeg gooide corona roet in de koffie. De horeca

moest sluiten en het koffie drinken werd noodgedwongen

stopgezet.

Geen koffie, geen ontmoetingen? Dan maar wandelen

dacht Marie-José en zij organiseert nu twee wandelingen in

de week! En ook hier deelnemers genoeg om twee aan

twee een leuke wandeling te maken en even bij te praten.

Zo houden we waar mogelijk contact met elkaar en met de

Kerst- en Nieuwjaarsgroet in de vorm van bloemetje en

kaart van Joke en Yvonne namens Wederzijds sloten wij het

jaar af en wensten elkaar een goed én gezond 2021!

Yvonne Hesterman

Bericht van de lezingencommissie

 

 

 

Op 19 maart 2020 stond de lezing van Nelleke Wagenaar

geprogrammeerd. Een lezing waarbij Nelleke de zoektocht

naar haar voorouders in beeld brengt en waarbij zij vertelt

welke verhalen zij ontdekte over haar familie en andere

arme mensen in de 19de en begin 20ste eeuw.

Tot een week van te voren waren we nog onbezorgd in de

weer om alles te regelen.

Tot aan de 1ste persconferentie van Mark Rutte: in een keer

werd glashelder gemaakt wat de impact van het Corona

virus was.

Resultaat: Geen lezing, want daarbij was het risico op

besmetting met het virus veel te groot.

Heel even gloorde er hoop aan het eind van de zomer maar

die was van korte duur. Zelfs het aanbod van Nelleke om de

lezing bij haar thuis in kleine groepjes te geven bleek niet

mogelijk. Het aantal besmettingen nam weer sterk toe en

meer dan 3 mensen thuis uitnodigen werd sterk afgeraden.

We hopen van harte dat het nu in 2021 wel gaat lukken. Bij

Nelleke thuis of op een andere locatie. Zodra er



mogelijkheden zijn pakken wij de draad weer op en hoort u

van ons.

Yvonne Hesterman

Leven en werken tijdens Corona

 

 

 

We leven alweer een jaar met de restricties van Corona, en

dat heeft op velen van ons veel impact. Voor mij betekent

het, dat ik geen workshops en cursussen mag geven en ook

de open werkplaats mag geen doorgang vinden.

Je zou denken dat ik dan alle tijd van de wereld heb, maar

het is juist het tegenovergestelde.

Sinds de maatregelen werk ik veel meer, met anderhalve

meter afstand mag ik met twee personen werken in mijn

atelier. En er zijn genoeg belangstellenden die daar gebruik

van willen maken, om even uit de sleur van alle dag te zijn.

Dus werk ik nu 5 tot 6 dagen per week in mijn atelier.

Ik vind het leuk om samen aan het werk te zijn, het sociaal

contact, en kan zelf lekker doorwerken op deze manier.

Met nog wat buitenexposities in het vooruitzicht is dat

prettig.

Dit afgelopen jaar heb ik al een grote marmeren torso

gemaakt, enkele vogelwaterbakken en momenteel werk ik

aan een groot samengesteld beeld, bestaande uit 5 delen.

Waarbij ik nu bezig ben om van een blok een bol te hakken,

wat monnikenwerk is.

Marian Menting, Beeldhouwer in steen.

Ontmoeten in coronatijd

 

 



 

Wat zijn we, ook als leden van Wederzijds, onthand door de

coronapandemie! Het is best eng voor 60+ers of je nou

extra kwetsbaar bent omdat je iets mankeert, wat te zwaar

bent of juist superfit. Er zijn dus geen maandelijkse borrels,

geen gezamenlijke film- of museumbezoeken, enz. Samen

wandelen of fietsen kan nog nèt, al is dat af en toe ook nog

lastig als je buiten maar met z’n tweeën iets mag

ondernemen.

Alhoewel ik me thuis prima vermaak, mis ik toch ook de

gezellige contacten buiten de eigen kring. Daarom was ik

blij met de mogelijkheid om leden in mijn buurtje Voordorp

nader te leren kennen. De eerste afspraak in januari liep

meteen spaak. Ik zou naar Riet van Mourik, maar gleed de

dag ervoor met de fiets uit op de bevroren plas water in de

bocht en kwam heel vervelend op mijn heup terecht; niets

gebroken, maar wat deed het zeer! Er wás gewaarschuwd

voor gladheid, maar ach, dat trotseren we dan natuurlijk!

De tweede afspraak met Riet in februari viel bijna in de

sneeuw. De dag ervoor was het code rood in Nederland. Op

die fiets waagde ik me nu maar niet, maar lopen met de

nordic walking stokken ging ook. We hadden een leuk

gesprek over onze achtergrond en wat we tegenwoordig

zoal doen en natuurlijk over de pandemie. In maart maakte

in een afspraak met Wil van Dijk en ook dat was heel

gezellig. We bleken beiden een link met Kennemerland te

hebben en ook al jaren in Utrecht te wonen.



Ook de wekelijkse bijeenkomsten van de Derde Helft lagen

nagenoeg stil. Op een goed moment gingen we samen

ZOOM-en en ik heb een paar mensen nog wegwijs kunnen

maken met ZOOM. Natuurlijk is via het beeldscherm

communiceren lang niet zo leuk als in levende lijve, maar

het is iets. Onze studerende dochter deed fitness op afstand

met de ene vriendin en keek samen met een andere

vriendin op bijna 2400 kilometer naar films op Netflix; zij in

Utrecht en de vriendin in Sint Petersburg. Met beeldbellen

via whatsapp was het toch nog wát. Ik hoop niet dat wij de

Tuinenroute via het scherm moeten gaan doen!

Regina Visscher

Wederzijdse hulp bij klussen en

tuinieren

 

 

Bij de verandering van de website zijn er contactpersonen

gekomen voor Wederzijdse hulp en ondersteuning. Voor

aanvragen voor kleine klussen in huis en tuin ben ik

aangewezen.

Dat betekent dat je mij mag appen, e-mailen of desnoods

bellen als er iets is in je huis waar je graag iemand naar wilt

laten kijken. Of als er iets in je tuin gedaan moet worden, of

als je graag met iemand anders samen wilt tuinieren in je

eigen of een andere tuin. Ik loop dan mijn lijst na om

iemand te vinden die er wel mee aan de slag wil. Geef je

telefoonnr. en adres bij de aanvraag.

Als je anderen wilt helpen, geef je je ook op bij mij.

Het eigenaardige van dit werk is dat er tot nu toe al een

heel aantal mensen zijn die graag anderen willen helpen

maar dat het moeilijk lijkt om hulp te vragen. Dus, kun je

een klus bedenken om te laten doen, wees dan niet bang

om het te vragen, want we helpen elkaar zo graag, en we

zitten te wachten op aanvragen.



Je mag alles vragen, maar niet alles kan door een van ons

worden gedaan. Sommige klussen zijn te groot voor ons,

maar dan kunnen we misschien wel een andere oplossing

verzinnen .

De afgelopen maanden hebben we bijvoorbeeld deze

klussen uitgevoerd: Een luidspreker repareren, een

lichtschakelaar vervangen en een rookmelder ophangen.

Hartelijke groet,

Gerrit Jan Roelvink

06 37017548 (Signal, Whatsapp)

g.j.roelvink@protonmail.com

Oproep Mens en Wijk

 

Voor Mens en Wijk heb ik in de afgelopen tijd portretten

gemaakt van bewoners van Noordoost. Bewoners die de

bevrijding in 1945 meemaakten en bewoners die naar de

Derde Helft gaan. In dat kader werden, bij toeval, ook leden

van Wederzijds geïnterviewd. Onder andere Piet Versteeg,

Elga Klein Kranenbarg, Frans Jacobs, Klaas Battenberg,

Dodo Koenen en Annelies van der Schatte Olivier. Deze

interviews zijn nog terug te vinden

op: https://www.mensenwijk.nl/nieuws/.

Mens en Wijk gaat nu een serie portretten maken van leden

van Wederzijds. Vind je het leuk om hieraan mee te doen

en spraken we elkaar niet eerder voor Mens en Wijk? Neem

dan contact op met Peter

Boer, Peter.Boer.Utrecht@gmail.com. 

Met vriendelijke groet,

Peter Boer 0655852383

Mijn betovergrootmoeder en de

Landelijke Opschoondag 2021

 

mailto:g.j.roelvink@protonmail.com
https://www.mensenwijk.nl/nieuws/
mailto:peter.Boer.Utrecht@gmail.com


Zaterdag 21 maart jl. vond de 19de editie van de Landelijke

Opschoondag plaats. Op de site van deze dag vond ik: Zo’n

30.000 deelnemers maakten met maar liefst 4.500 acties

en gebieden door heel Nederland de buurt zwerfafvalvrij.

Met de Litterati-app konden deelnemers het gevonden afval

vastleggen. In totaal werden er 87.794 items vastgelegd.

Onder die items waren sigarettenfilters, blikjes, snoep- en

koekwikkels en ook rondslingerende mondkapjes.

En opeens moest ik aan mijn betovergrootmoeder denken.

Waarom??? Daarover zo meer.

Eerst een korte levensschets van deze voormoeder. Ze

werd in 1833 in het vestingstadje Heusden geboren als

Maria Bieri. Haar vader, Christiaan Bieri, was een Zwitser,

afkomstig uit een klein dorpje in de buurt van Bern. Haar

moeder, Elisabeth van den Broeck, kwam uit Vilvoorde in

België.

Als jongeman had haar vader zich als huurling aangemeld

voor het Zwitserse Regiment van het beroepsleger van

Koning Willem 1. De troepen waar hij deel van uitmaakte,

waren gelegerd in Vilvoorde in de Zuidelijke Nederlanden.

Daar ontmoette hij zijn vrouw met wie hij dertien kinderen

zou krijgen. Als fuselier deed hij in 1830 mee met de

Tiendaagse Veldtocht om de opstandige Belgen die vochten

voor de zelfstandigheid van de Zuidelijke Nederlanden er

onder te krijgen. Koning Willem 1 verloor die slag, waardoor

de scheiding van België en Nederland een feit werd. De

militairen die in Vilvoorde waren gelegerd, moesten uit

België weg en kregen een andere woonplaats in Nederland

toegewezen. Zo kwamen Christiaan en Elisabeth met hun

gezin in de vesting Heusden terecht, waar in 1833 hun

dochter Maria werd geboren, die later mijn

betovergrootmoeder zou worden.

Een aantal jaren later bleek het regiment in Heusden te

omvangrijk. Christiaan werd overgeplaatst naar

Veenhuizen, waar de Maatschappij van Weldadigheid drie

gestichten had gebouwd voor de opvang van landlopers en

weeskinderen. Op 5 juli 1839 komt Christiaan met vrouw en

vijf kinderen aan in Veenhuizen. Twee van hun kinderen

waren in Heusden overleden. Als militair kreeg hij een

huisje toegewezen, nr. 17. Hij werd aangesteld als bewaker

in de buitendienst en had vooral als taak om mensen die

wegliepen uit het gesticht, aan te houden en terug te

brengen. Maria was het oudste meisje. Ze had nog één

broer boven zich. De kinderen in de gestichten gingen

allemaal naar school, maar Maria niet, ze moest

thuisblijven om haar moeder te helpen.



In Veenhuizen werden nog zes kinderen geboren, maar er

overleden er ook drie. Toen in 1849 ook moeder overleed,

kreeg Maria als oudste de zorg voor haar vader en haar

broers en zusjes. Ze was toen 16 jaar. In 1851 wordt haar

vader gepensioneerd en vertrekt het gezin naar Deventer

waar een militair hospitaal is. Daar wordt vader opgenomen

en overlijdt enige tijd later. Haar oudste broer gaat in

dienst. Maria is 19 jaar en staat er alleen voor. Ze is

verantwoordelijk voor zes broers en zusjes in een stad waar

ze niemand kent, maar een huis en werk nodig heeft om

voor haar broers en zusjes te zorgen.

Ze keert terug naar Heusden in de hoop daar mensen te

treffen die haar ouders nog gekend hebben en haar kunnen

helpen aan een woning en werk.

In 1882 kom ik haar weer tegen in de archieven van Den

Bosch, waar ze op dat moment woont. Ze is inmiddels

negenenveertig jaar. In de tussentijd is ze twee keer

getrouwd en heeft tien kinderen gekregen, waarvan er

maar vier zijn blijven leven. Ze heeft een zwaar leven van

hard werken en grote armoe achter de rug. 

En dan gebeurt er iets waardoor ik op de Landelijke

Opschoondag opeens aan haar moest denken. Op 27 januari

1882 ’s middags om half zes gooit ze vuilnis op straat. Het

is zo precies gedocumenteerd, omdat het werd opgemerkt

door de veldwachter die er proces verbaal van opmaakte.

Op 18 februari 1882 staat ze als gedaagde voor de

kantonrechter. Ze bekent dat ze de vuilnis op straat heeft

gegooid. Dat was helemaal niet zo gek in arme buurten in

de steden in die tijd. Lees er het boek van Auke van der

Woud maar op na, met de beeldende titel: “Koninkrijk vol

sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw”.



Op 8 maart 1882 is de uitspraak: ze wordt veroordeeld tot

“het betalen van een boete van één gulden ten voordeele

van de gemeente ’s Hertogenbosch. En bij niet voldoening

binnen twee maanden na aanneming te vervangen door

één dag gevangenisstraf”. Er staat ook nog iets in over de

kosten van het geding, “bij aantasting in persoon op haar te

verhalen”. 

En het verhaal is nog niet klaar. Volgens het register van de

gevangenis in Den Bosch wordt mijn betovergrootmoeder

hier op 2 november om half twaalf ingeschreven vanwege

het niet betalen van F 5,50 boete. Ze moet twee dagen

zitten en wordt, volgens het register, “den vierden

november 1882 in vrijheid gesteld”.

En dit allemaal omdat er vuilnis op straat was gegooid.

Dat waren nog eens tijden! Geen “Landelijke

Opschoondag”, waarop vrijwilligers de rommel van anderen

opruimden. Geen aparte app waarop werd bijgehouden

hoeveel en welke “items” er waren opgeraapt. Maar

gewoon: “eigen schuld, dikke bult”. In ieder geval een

boete. En wellicht ook, als je de boete niet kunt of wilt

betalen, nog een paar dagen zitten.

Voor mijn betovergrootmoeder zou onze tijd een hemel op

aarde zijn!



Nelleke Wagenaar

TESSEL POLLMANN ‘U spreekt met

de gemeente’

 

 

Op een feestje kan je maar beter niet vertellen dat

je ambtenaar bent, dan volgen er meteen flauwe grappen. 

In haar boek ‘U spreekt met de gemeente’ verdiept

Wederzijdslid Tessel Pollmann zich in het gemeentebastion,

de ijzeren kooi zoals het stadhuis ook wordt genoemd.

De werknemer is er voor velen onzichtbaar en

lijkt onbenaderbaar. Tegelijk is de ambtenaar

verantwoordelijk voor vaak ingrijpende regels. Houdt de

ambtenaar van de burger, en omgekeerd? En hoe kan de

burger deelnemen aan het bestuur van de gemeente, zoals

de overheid dat graag wil? Of timmert de overheid de

verhouding tot de burger dicht met vergaande

digitalisering?

Kijk voor verdere informatie op:

https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462495555/u-

spreekt-met-de-gemeente 

https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462495555/u-spreekt-met-de-gemeente


Financieel misbruik van ouderen

 

 

 

 

Dít is iets waar we elkaar binnen Wederzijds voor moeten

waarschuwen dacht ik, toen ik eind februari deze aflevering

van Zembla zag, getiteld ‘Azen op de erfenis’.

Hier is hij terug te zien:

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/azen-op-de-erfenis

Een extra waarschuwing is op z’n plaats: het is een akelige,

schokkende en verdrietige documentaire over een,

blijkbaar, groeiend probleem: financiële uitbuiting van

ouderen.

De perfecte misdaad: zo noemen deskundigen het.

Bankrekeningen leegtrekken, boodschappen betalen met de

pinpas van moeder en mantelzorgers die plotseling in

testamenten opduiken. Wat begint als mantelzorg, ontaardt

geregeld in het misbruiken van vertrouwen. Vaak komt de

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/azen-op-de-erfenis


oplichting pas na het overlijden aan het licht, als de erfenis

opgesoupeerd blijkt.

Jaarlijks overkomt het duizenden ouderen. Maar ze doen

zelden aangifte. Ze schamen zich, het is nog steeds een

taboe. Dus de daders, vaak familie, komen er vrijwel altijd

mee weg. De overheid heeft financiële

ouderenmishandeling al sinds 2011 op de agenda staan. Zo

moeten verschillende instanties als Veilig Thuis en

gemeenten het financieel uitbuiten van ouderen

voorkomen, signaleren en stoppen. Toch neemt het aantal

meldingen van ouderenuitbuiting nog steeds toe.

En ik trek de conclusie dat, als het overal voorkomt, en er

dus overal maatregelen genomen moeten worden… dat dat

ook geldt voor Utrecht Noordoost.

We kunnen leed zoals financieel misbruik voorkomen, door

nu al na te denken over hoe we willen dat onze financiële

zaken geregeld worden als we daar zelf niet meer

(helemaal) toe in staat zijn.

Wat kunnen we doen om onszelf als oudere Wederzijdsers

ertegen te beschermen?

Onszelf goed informeren. Dat kan door het bestellen van de

gratis informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden. Hier:

https://www.aanpak-

ouderenmishandeling.nl/informatiebox/bestelformulier-

informatiebox

In die informatiebox zit o.a. een Checklist voor ouderen ten

behoeve van het voorkomen van financiële uitbuiting. Die

voor jezelf invullen (eventueel samen met iemand van wie

je 100% zeker weet dat die enkel jouw belang voor ogen

heeft).

Vervolgens die dingen gaan regelen die nog niet geregeld

zijn (met de bank, notaris, met naasten).

Ikzelf heb bijvoorbeeld uitgerekend hoeveel ik gemiddeld

per week en per maand uitgeef aan dagelijkse

boodschappen (eten, drinken, toiletartikelen). En ik heb een

van mijn twee bankrekeningen en het bijbehorende

bankpasje bestemd voor alléén die dagelijkse

boodschappen. Pasje plus pincode kán ik later in handen

geven van de persoon die voor mij boodschappen wil doen.

Op die rekening stort ik wekelijks of maandelijks

(automatisch) enkel het gemiddelde ‘kleine’ week- of

maandbedrag voor die boodschappen. Eventueel misbruik

blijft zo beperkt.

https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/informatiebox/bestelformulier-informatiebox


Voor ons van Wederzijds heb ik alvast 5 exemplaren van de

Informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden besteld. Wie

de box via mij wil ontvangen stuur me een mailtje. In

volgorde van binnenkomst.

Christel Terwiel cterwiel@ziggo.nl

Wederzijdslid Hilda Pruijs in het

AD

Dankzij Frederik voelt Hilda waar

de bakker is

 

 

Al 29 jaar woont Hilda Pruijs (54) in ‘haar’ straatje in de

Utrechtse wijk Wittevrouwen. 

Toch ontdekte ze onlangs pas dat er een bakkerszaak bij

haar om de hoek zit. Hoe dat kan? De Utrechtse lijdt aan

het syndroom van Usher en is daardoor doofblind. Buurman

Frederik heeft nu een 3D-kaart voor haar ontworpen, zodat

Hilda haar wijk kan voelen.

,,Mijn huis, de kerk... oh ja, en de bakker!” Pruijs lacht

hardop terwijl ze haar vingers voorzichtig over het kleine,

spierwitte 3D-model laat glijden. Langzaam tasten haar

handen de vierkante gebouwen en de dunne straatjes af.

Via de Biltstraat schuiven haar vingers op naar het

Griftpark, waar zelfs de herkenbare ‘Teletubbieberg’ door

buurman Frederik is nagemaakt. ,,Als ik goed voel en de

straatjes tel, weet ik precies waar alles ligt.” 

Het syndroom van Usher veroorzaakt zowel slecht zicht als

slecht gehoor. Hilda is doofblind: ze werd doof geboren en

haar zicht gaat hard achteruit. ,,Vanaf mijn 30ste ben ik

slechtziend geworden. Nu zie ik net zoveel als iemand die

door een limonaderietje kijkt”, vertelt de Utrechtse. Tolk

Linda vertaalt, door middel van aanrakingen, de vragen die

aan Pruijs worden gesteld. ,,Op een dag zal ik niets meer

zien. Soms heb ik daar verdriet om, natuurlijk. Maar ik heb

mezelf ook aangeleerd om optimistisch te blijven en de

draad weer op te pakken.” Daar is geen woord aan gelogen.

Pruijs heeft een actief leven. Ze werkt als developer

engineer op de IT-afdeling van een bank, reist veel met het

openbaar vervoer en trekt er graag op uit om te wandelen

met vrienden en kennissen, in gezelschap van haar

geleidehond Milan. Die helpt Pruijs bij een hoop dagelijkse

handelingen en zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat ze veilig

de weg kan oversteken.

mailto:cterwiel@ziggo.nl


Een van de mensen met wie Pruijs er regelmatig op uit

trekt is haar buurman, Frederik Ruys, die eveneens al

tientallen jaren in Wittevrouwen woont. Hij

communiceert met zijn buurvrouw door letters op haar

hand te schrijven. ,,We hadden laatst een gesprekje over de

supermarkt in de buurt, die failliet is.

‘Waar moet ik dan mijn brood halen?’ vroeg Hilda me. Ze

bleek niet te weten dat er al jaren een bakker op de hoek

zit”, vertelt Ruys. Tijd om daar eens verandering in te

brengen, vond hij. Dus ontwierp hij een plattegrond van de

wijk. Hij liet er bij een Eindhovens bedrijf een 3D-model van

maken en afgelopen week verraste hij Hilda met het

ontwerp. Stomverbaasd was ze.

,,Ik ben er zó blij mee.Ik vind het zó mooi, dit is hele leuke

en spontane actie van Frederik. Hij wil me graag helpen en

met deze plattegrond kan ik de buurt voelen. Ik voel hoe ik

kan lopen, welke straten er zijn en waar ik naartoe kan”,

zegt ze stralend, terwijl ze de straatjes aftast met haar

vingers.

Overigens is de plattegrond van Wittevrouwen niet het

enige dat Ruys voor zijn buurvrouw liet maken. Pruijs:

,,Onlangs verbouwde Frederik zijn woning. Hij had me wel

het een en ander uitgelegd, maar ja, ik wilde wel precíes

weten hoe die verbouwing eruit zag, want dat is toch lastig

te begrijpen voor mij. Dus hij heeft ook van zijn eigen

woning een model gemaakt, zodat ik kan voelen hoe zijn

huis er nu uitziet”, aldus de Utrechtse opgetogen, terwijl ze

het plastic witte huisje de lucht in steekt.

Als het aan haar ligt mogen er wel meer van dit soort

initiatieven worden ontwikkeld voor slechtzienden. Want

zoiets als een voelbare kaart, dat bestond eigenlijk

helemaal nog niet. De bakker bezoekt de Utrechtse

inmiddels drie á vier keer per week. ,,Speciaal voor een

vers croissantje en een lekker bakkie cappuccino.’’

AD Donderdag 18 februari 2021, door Emma Thies, Utrecht

 

▲ Hilda Pruijs leert haar wijk nu kennen door te voelen. Het 3D-

model van Wittevrouwen dat haar buurman Frederik Ruys maakte

was

een schot in de roos.



Bericht van De Helden

 

Van: Eethuis De Helden eethuisdehelden@gmail.com,

 

Afhaalmaaltijd à € 11,- Bij voorkeur pinnen/contactloos

betalen.

Afhaaltijden van 17:00 uur tot 18:30 uur.

Telefonisch bestellen van ma t/m vrij van 10:00 uur tot

14:00 uur; tel.: 06 - 43 01 25 58

Indien dit nummer niet bereikbaar is, spreek alstublieft uw

bestelling op de voicemail in! 

Hiervan ontvangt u géén bevestiging.

Via mail: afhaalmaaltijdendehelden@gmail.com 

Warme groet,

Team De Helden

Klantondersteuning bij WMO

voorzieningen

 

Heeft u door een beperking hulp en ondersteuning nodig bij:

Administratie

Huishouden

Dagstructuur 

mailto:eethuisdehelden@gmail.com
mailto:afhaalmaaltijdendehelden@gmail.com


Zinvolle daginvulling

Vervoer

Dan komt u misschien in aanmerking voor bijvoorbeeld hulp

van een buurtteam, dagbesteding of een PGB voor

begeleiding thuis. Deze ondersteuning valt vaak onder de

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor kunt

u terecht bij uw buurtteam. Een Klantondersteuner kan u

daarbij ondersteunen. Klantondersteuning is niet verbonden

aan het buurtteam en is kosteloos.

Een Klantondersteuner helpt u in de aanvraag door:

Informatie en advies over de aanvraagprocedure, te helpen

de ondersteuningsvraag onder woorden te brengen, mee te

gaan naar gesprekken ondersteuning als u al contact heeft

gehad met het buurtteam en niet tevreden bent over de

uitkomst of gang van zaken.

Adres: Drift 11, Utrecht  Tel. 030 - 236 17 60

klantondersteuner@u-centraal.nl

www.ugids.nl/klantondersteuner

Buurtcontactpersonen

Anneke Helder                   anneke.helder@gmail.com            De Helden

Marijke Stringa                   marijkestringa@ziggo.nl                De Helden

Christel Terwiel                   christelterwiel@wederzijds.net      Wittevrouwen

Harm Hogenhout                harm102@outlook.com                 Wittevrouwen

Wil van Dijk                        wil.van.dijk@ziggo.nl                     Voordorp-

Veemarkt

Elga Klein Kranenbarg       ekleinkranenbarg@hotmail.com    Lauwerecht

Renée Frant                       reneefrant@gmail.com                  Vogelenbuurt

Cor van der Flier                cjvanderflier@gmail.com               Vogelenbuurt

Joke Reusken                    jokereus@xs4all.nl                        Tuindorp/Tuindorp-

Oost

Yvonne Hesterman            yvonne.hesterman@gmail.com    

Tuindorp/Tuindorp-Oost  

Mieke Rienties                   mieke.rienties@ziggo.nl                Tuinwijk

Hanneke Lommen             hannekelommen@outlook.com     Tuinwijk

 

Colofon

Redactie Nieuwsbrief

Rien Hamers

E-mail: rienhamers@wederzijds.net
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Wil van Dijk
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