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Beste leden van Wederzijds
Dit is de 8e Nieuwsbrief van en voor de leden 
van Wederzijds. 

We hebben een mededeling van bestuur en een 
vraag van het bestuur. We stellen je twee nieuwe 
leden voor. Verder vind je in de Nieuwsbrief 
inbreng van leden met oproepen om deel te 
nemen aan groepen en aan activiteiten. Niet in 
alle gevallen Wederzijds-activiteiten, maar er is 
wel een connectie met ons. Ook zijn er verslagen 
van voorbije activiteiten, kunst en wandelen. 
En het gedicht van Nelleke Wagenaar.

Veel leesplezier! De redactie 

p.s. Vergeet niet in de nieuwe editie van Mens & Wijk te speuren naar Wederzijds!



Van het bestuur
Algemene Ledenvergadering
Woensdag 14 november ’s avonds: Wederzijds 
Ledenvergadering. Een goeie reden om die avond 
te blokkeren in je agenda: we gaan met z’n allen 
nadenken  over ‘Koers en richting van Wederzijds’. 
Dat samen-nadenken wordt voorbereid door een 
klein groepje: Mieke Rienties, Hanneke Lommen, 
Wil van Dijk, Elga Klein Kranenbarg, Christel 
Terwiel, Rien Hamers. Kitty Penninga heeft 
toegezegd de discussie te willen leiden. Dat wordt 
interessant! Want het gaat over de steeds weer 
opkomende vraag: is/wordt/blijft Wederzijds een 
soort welzijnswerk of gezelligheidsvereniging 
of willen ‘we’ meer? Zo ja, wát méér? Meer 
gezelligheid? Meer ‘zorgen voor elkaar’ (lees het 
stukje van Tessel elders in deze nieuwsbrief)? 
Meer leden in meer straten van Utrecht Noordoost 
(stukje van Christel T.)? Meer actievelingen? Meer 
geschikte woonruimte voor senioren in de wijk? 
En gaan ‘we’ ons dan met de zorg of met de 
Utrechtse politiek bemoeien… en wie gaat de 

diverse karren dan trekken (er van uitgaand dat 
het niet altijd ‘anderen’ zijn, die de hete kolen 
voor jou uit het vuur halen)? En als we meer van 
het ene gaan doen, wat mag er dan minder (er 
van uitgaand dat ieder van ons-van-Wederzijds 
al een vol leven heeft en er niet onbeperkt meer 
bij kan)? Dus: kom allemaal 14 november naar de 
Ledenvergadering om méé de koers, richting en 
toekomst van Wederzijds te bepalen.

Het bestuur zoekt aanvulling
Het bestuur van Wederzijds verdient en zoekt 
aanvulling! We zijn met 3,5 bestuurslid, drie echte 
en een aspirant-bestuurslid Wil van Dijk (waarvan 
de drie echte hopen dat jullie haar benoeming op 
14 november toejuichen en goedkeuren). Maar 
een nieuwe penningmeester hebben we nog niet, 
en voor mede-oprichter en secretaris Hanneke 
Lommen is 2018 haar laatste zittingsjaar. Zo 
komen er te veel taken op de schouders van te 
weinig bestuursleden te liggen. Wij, bestuursleden, 
zijn ook ‘jullie mede-leden’. 

Help ons de club te 
runnen. Kom, denk er eens over!

Nieuwe leden van Wederzijds

Tessel Pollmann  Een klein jaar Wederzijds, 
hoe kijk ik daar op terug? Het begin was prima 
– toegankelijke mensen in de tuin van Nieuw 
Bleyenburg, en aan tafel later was de stemming 
ook vriendelijk. Pram (mijn vriend, nu bijna 90) 
en ik hadden leuke gesprekken. Soms over de 
(voor velen afgesloten) periode van het werk, 
soms ook over de liefhebberijen van nu. Het ging 
natuurlijk ook over oud worden, ziekte en verlies 
van geliefden, dat spreekt. Opeens vertelt iemand 
dat de eerste sterfdag van haar man nabij is, hoe 
ze er tegen opziet, en dat haar verjaardag twee 
dagen daarna is. Ik zoek haar daarna eens op, en 
daar blijft het bij. Is dat goed? Ik weet het niet. Je 
neemt initiatief, dat werkt, maar daarna gebeurt er 
niets meer. Nog eens bellen of is dat opdringerig? 
Jammer, denk je. Tot het je opvalt dat ze ook nooit 
meer naar Wederzijds is gekomen, althans, voor 
zover ik weet.
  Ik roer dit aan omdat het een actueel 
thema hoort te zijn: als Wederzijds iets meer 
betekent dan een gezelligheidsvereniging, of, 
zoals iemand zei, een club om je netwerk uit te 
breiden, moet je gaan nadenken over zorg. Bijna 
iedereen wordt wel eens ziek, komt alleen te 

staan, voelt zich eenzaam, wordt invalide. Om 
over dementie maar niet te spreken.Wat dan is 
de taak van de leden van Wederzijds? Christel 
heeft er in haar nieuwjaarsbrief al eens over 
geschreven: als buurvrouw de gordijnen niet open 
doet, bel dan eens aan of op. Of, voeg ik er aan toe, 
doe boodschappen voor de hoogbejaarden in die 
vreselijke hitte van afgelopen zomer. Natuurlijk: 
je kunt roepen: Nextdoor, de Picnic, de thuiszorg, 
die zijn daarvoor. Maar is dat een antwoord? 
Thuiszorg besteedt, als je er heel beroerd toe bent, 
drie keer per dag een minuut of tien aan douchen, 
medicatie, verbinden en/of steunkousen, en dat 
doen ze  heel erg goed. Soms kan er een praatje 
af, meestal niet. Nextdoor is nuttig als je poes en/
of sleutels kwijt bent. Maar warmte, aandacht, een 
bloem, de thee zetten en inschenken en vooral niet 
denken dat beloning je deel is, is natuurlijk waar 
het om gaat. Rouwende mensen, zieke mensen, 
invaliden, dementen, hebben ook zo hun nukken 
en grillen, en geven soms geen respons, of hangen 
te vaak aan de lijn. Dat maakt onzeker, maar dat 
gedrag komt natuurlijk ook uit onzekerheid voort. 
Het leven is onzeker, per definitie. Heden gij, 
morgen ik.               Tessel Pollmann



Antonella Ciuffolletti Antonella is rank, 
met een grote bos mooi haar. Ze komt uit Apulië, 
in de hak van de laars van Italië. Als ze naar 
haar familie gaat, vliegt ze naar Brindisi. En gaat 
dan verder met het openbaar vervoer. Ziezo, nu 
kunnen jullie haar plaatsen. Maar is ze daarom 
Italiaanse? Dat is de vraag. Als je al vijfentwintig 
jaar hier woont, en twee schatten van kinderen 
hebt, die zo Nederlands zijn als de mijne, wat ben 
je dan? Dat is een kwestie van aanvoelen. In  ieder 
geval heeft Antonella nooit gemerkt dat ze wordt 
bekeken als een vreemdeling. Het Nederlands 
spreken is dan misschien een beetje een probleem, 
haar gehechtheid aan Utrecht is er niet minder 
om. Als ze op vakantie is bij haar familie, heeft ze 
heimwee naar de Domstad.
Antonella woont vijfentwintig jaar hier; ze is nu 49 
jaar. In Italië, waar ze rechten studeerde, ontmoette 
ze ooit een aardige man, een Nederlander. Ze 
brak haar studie af, waar ze geen spijt van heeft, 
trouwde, en trok met haar man naar Nederland. 
Sinds drie jaar woont ze alleen. Niet altijd een 
pretje in een stad waar het wel lijkt of het maken 
van contacten steeds moeizamer gaat. Antonella is, 
als ze Italië met Nederland vergelijkt, iedere keer 
weer verbaasd over de welvaart hier. De tegenkant 
van al die voorspoed is dat we mobiel zijn, veel 
uitgaan, veel reizen, in de avond bekaf tv kijken en 
weinig aandacht hebben voor elkaar. Als je alleen 
woont in een flatgebouw in Voordorp, voel je dat 
wel. Vooral als je een tijd ziek bent. Antonella 
praktiseert in de Sint Rafaelkerk in Overvecht. 
Na de mis wordt er een kop koffie geschonken en 
daar blijft het bij – al zou ze wel anders willen. 
Een Italiaanse club is er niet in Utrecht. Zoveel 
Italianen wonen hier nu ook weer niet. 
Antonella is nu op vakantie en als ze terugkomt, 
neemt ze haar werk weer op. Ze is administratieve 
kracht bij de stichting Patronato Anmil, een 
Italiaanse organisatie die vanuit Rome wordt 
geleid en door de Italiaanse regering wordt 
betaald. Patronato Anmil adviseert Italianen in 
Nederland over maatschappelijk vragen, over 
pensioenen en andere voorzieningen, en welzijn en 
gemeenschapsvorming in het algemeen. Patronato 
Anmil heeft ook kantoren elders in Europa, in 
Nederland zit de stichting in Arnhem.
Arnhem, zegt Antonella, is een beetje ver voor haar, 
en thuis werken mag, maar daar wordt het leven ook 
niet gezelliger van. Wat betreft Wederzijds: ze 
kreeg een flyer in de bus en het leek haar wel wat. 
Contacten, zegt ze, daar gaat het om.

Tekst van Tessel Pollmann

Aankondigingen

Lezing ‘Gezond ouder worden’ 
Beste Wederzijdsleden, heeft u zich al opgegeven 
voor de lezing ‘Gezond ouder worden’? In het 
Groene Dak (Voordorp) op 11 oktober 2018 van 
14.00 tot 16.30 uur. U bent van harte welkom bij 
deze inspirerende lezing door Dr. Jita Hoogerduijn 
een specialist op dit gebied. Als je wilt komen, geef 
je dan op per email bij Yvonne Hesterman. E-mail: 
yvonne.hesterman@gmail.com Er is plaats voor 40 
deelnemers. Meld je op tijd aan!

Vriendelijke groet van de lezingencommissie, 
Joke Reusken, Marian Menting, Mieke Rienties, 

Wil van Dijk en Yvonne Hesterman

Festival van het Nederlandse lied
Het Festival van het Nederlandse Lied vindt plaats 
op zaterdag 6 oktober in Tivoli Vredenburg. Om 
4 uur treed ’t Akkoord op, het koor van Tuinwijk, 
waarin ik zing. 

Henk Rienties



Wandelgroep ‘LekkerLopen’
Sinds februari 2018 bestaat de wandelgroep 10-15 
km. ‘LekkerLopen’.

We doen dat in principe elke laatste zaterdag 
van de maand met hen die dan kunnen en 
willen. ‘Bewegen is in’ is een bijna afgezaagde 
uitdrukking. Toch kom je in je eentje er niet snel 
toe om eens een extra lange wandeling te maken. 
En dat blijkt wel te kunnen, als je het samen doet. 
We hebben een LekkerLopen-groepsapp van 6 
personen die het gemakkelijker maakt om iets te 
organiseren. Bijvoorbeeld contact over de route en 
het vervoer. Mocht iemand zich willen aansluiten 
of het een keer willen meemaken dan kun je 
contact opnemen met mij: 

Agaath Battenberg
Telefoon: 271 67 30 of 06 16 27 84 07 
agaath2008@hotmail.com 

Onverwachts aan de weg: 
koffie en thee door particulieren neergezet!

Elkaar zien bij verlies
Ben je in rouw? Of is er een dierbare in rouw? 
Wil je anderen zien en ontmoeten die hier ook 
mee te maken hebben? Hierover praten in een 
kleine groep onder begeleiding van een ervaren 
gespreksbegeleider van ‘Utrecht in Dialoog’?

In de Week tegen eenzaamheid organiseert Utrecht 
in  Dialoog in samenwerking met de Stichting 
Tröst een dialoog over verlies en troost. Wil je 
jouw verhaal delen en luisteren naar verhalen van 
mensen die ook met rouw te maken hebben? Ben je 
benieuwd hoe anderen met verlies om gaan?

Elkaar zien bij verlies 

 
We starten met een gedicht ter inspiratie op het thema. Er is een muzikaal intermezzo
met de verstilde muziek van de Hang. Na afloop is er gelegenheid om na te praten. 

Aanmelden voor deze dialoogtafel kan via: 
 
http://www.utrechtindialoog.nl 
 
Mail: info@trost.nl 

Programma

Aanmelden

info@utrechtindialoog.nl | www.utrechtindialoog.nl

woensdag 3 oktober, 19:30 - 22:00 uur    

In de Week tegen eenzaamheid organiseren we in
samenwerking met de Stichting Tröst een dialoog
over verlies en troost. Wil je jouw verhaal delen en
luisteren naar verhalen van mensen die ook met
rouw te maken hebben? Ben je benieuwd hoe
anderen met verlies om gaan?  
 
 

Ben je in rouw? Of is er een dierbare in rouw? Wil je anderen zien en
ontmoeten die hier ook mee te maken hebben?   

Hierover praten in een kleine groep onder begeleiding van een
ervaren gespreksbegeleider van Utrecht in Dialoog? 

Yvonne op de Hang-drum

Op woensdag 3 oktober, 
19.30 - 22.00 uur vindt 
de huiskamerdialoog 
plaats in het Griftpark. 
We starten met een 
gedicht ter inspiratie op 
het thema. Yvonne van 
Almaren verzorgt een 
muzikaal intermezzo op 
de Hang-drum. 

Na afloop is er gelegenheid om na te praten. Je 
kunt je opgeven via info@trost.nl of via info@
utrechtindialoog.nl. Als je je inschrijft krijg je een 
e-mail waarin staat waar precies de plaats van 
samenkomst is.

En er zijn nog meer dialogen in de  week 
tegen eenzaamheid in de stad: http://www.
utrechtindialoog.nl/week-tegen-eenzaamheid

Wilma de Buck



Oproepen
Leesgroep zoekt versterking
Wie houdt van lezen en wil het gelezen boek in een 
groep bespreken? Dan ben je bij ons aan het juiste 
adres. Wij willen onze groep versterken omdat wij 
gemerkt hebben dat de groep klein is als er, door 
omstandigheden, mensen afwezig zijn.

Iets over onze groep: Wij zijn 6 leuke vrouwen, 
variërend in leeftijd van 50 tot 74 jaar. Begin 2017 
zijn we gestart met de groep. Aan te lezen boeken 
hadden we geen gebrek. Een maal per 5 á 6 weken 
komen we bij elkaar op vrijdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur (per toerbeurt) bij iemand thuis. Voor 
die avond onze gastvrouw. Degene die het boek 
voorbereidt, is ook de gespreksleider voor die 
avond. Gezamenlijk wordt besloten welk boek we 
gaan lezen. Er zit geen censuur op.
 Enkele besproken boeken:
 Julian Barnes:  Het tumult van de tijd
 Lieke Marsman:  De andere kant van een mens
 Edmund de Waal:  De haas met de amber-
   kleurige ogen

Aan de leesclub zijn geen kosten verbonden.
Behoefte aan contact? Bel of mail mij dan. 
l.schakenraad@kpnmail.nl. 
Telefoon 030 271 58 72

Hartelijke groet
Loes Schakenraad

UITNODIGING
voor koffie met taart 

in tuinenpark De Driehoek
Ecologisch Tuinenpark De Driehoek, 

Winklerlaan 151 Utrecht, nodigt u van harte 
uit in ons gezellige Pannendak voor een 

ontmoeting met medebewoners met 
koffie of thee en zelfgemaakt gebak op:

maandag 8 oktober
om 10.30 uur.

Neem gerust uw buurvrouw / man 
of kennis mee.

We vragen € 1,- per persoon. Aanmelden 
kan via secretariaat@driehoektuin.nl 

of telefoon 030-2719699

Aankondiging

Groetjes Henk Rienties, 
voorzitter tuinenpark De Driehoek

Autovervoer gevraagd
Ik zoek een maatje met auto om tentoonstellingen 
van bij voorkeur moderne kunst te gaan bezoeken. 
Sinds kort staat mijn auto aan de kant, maar mijn 
belangstelling voor kunst niet. Ik zou graag in de 
gelegenheid zijn dat te blijven doen. Misschien lukt 
het met dit berichtje.

Annelies van der Schatte Olivier 
telefoon: 06 24 25 19 27

Wandelgroep boven 10 km.
Wandelen met Wederzijdsleden. 
Onze wandelclub loopt elke 3de donderdag van de 
maand  een route van gemiddeld 15 km. Om de 
beurt komt iemand met een voorstel. Meestal in 
de omgeving van Utrecht waar we met de trein of 
met de auto naar toe gaan. Op 16 augustus hebben 
we rond Leusden gelopen. Heerlijk weer, gezellig 
praten en stappen. De volgende wandelingen zijn 
18 oktober 15 november en 20 december.
Zin om mee te lopen, en kan je flink lopen? Meld je 
dan aan bij Yvonne Hesterman 06 42 83 94 06. We 
maken onze afspraken via WhatsApp.

Groet namens Jelle, Marian, Wil, 
Ans, Joke, Jita, Ineke en Yvonne



‘Avenue Christel’

Vrouwen- en mannenstraten 
van Noordoost… en hun namen.
Ooit, toen Wederzijds opgericht werd, had ik 
een droom: in elke straat van Utrecht Noordoost 
minstens één Wederzijdslid, die dat doet wat de 
bedoeling is van onze buurtcoöperatie: anderen 
en elkaar in de buurt leren kennen en helpen. Zo 
moest er een netwerk ontstaan van mensen in elke 
straat die naar elkaar omkijken, en het leven in de 
wijk voor zichzelf en anderen prettiger, veiliger, 
gezonder en makkelijker maken.

Om te kijken of die droom realiteit aan het worden 
was vroegen en kregen we van de gemeente een lijst 
met alle straatnamen, postcodes, huisnummers 
van de hele wijk. Daarvan weten we nu dat onze 
wijk ongeveer 300 straatnamen heeft. Een mooi 
rond aantal. Daarmee konden we aan de slag. 
Natuurlijk vergaten we in de loop van de jaren 
die droom. Tot we er aan herinnerd werden in 
een interview met een journalist van Mens & 
Wijk. Die had zijn huiswerk goed gedaan, en 
had erover gelezen in een artikel uit de tijd van 
de oprichting van Wederzijds. Hij vroeg of we 
dat aantal al gehaald hadden. Reden om de lijst 
met straatnamen naast die van onze ledenlijst 
te leggen. En te kijken in hoeveel straten er nog 
Wederzijdsleden ontbraken.

Toen brak de lange hete zomer van 2018 aan. 
Feministen van een collectief genaamd De 
Bovengrondse gingen in o.a. Utrecht, Tilburg, 
Goes, Amsterdam aan de slag met het vervangen 
van oude straatnaambordjes door nieuwe. Op die 
nieuwe prijken namen van bekende vrouwen als 
Suze Groeneweg en Mies Bouwman, maar ook van 
bijvoorbeeld de Amerikaanse popster Beyoncé. 
De boodschap was duidelijk: veel te weinig 
vrouwenstraatnamen. Toegegeven: er zijn ergere 
dingen in de wereld, maar als je in die hitte toch 
iets aan wantoestanden in de wereld wilt doen, 
kun je beter voor een vrolijk soort actie kiezen. 
Ik zag mezelf niet bij 32 graden met een ladder 
door Utrecht Noordoost sjouwen om eigenhandig 
bordjes te vervangen en zo deze schandelijke 
scheefheid te recht te trekken ten gunste van al 
die vergeten vrouwen. Maar een beetje activisme 
achter de computer kon ik wel opbrengen.

Dus ik haalde de lijst met straatnamen in Utrecht 
Noordoost tevoorschijn, en startte de teller.

En zo kwam het dat ik mijn mede-Wederzijdsleden 
nu kan informeren over twee misstanden die het 
aanpakken waard zijn.

Ten eerste: in slechts eenenzeventig van de 
driehonderd straten van Utrecht Noordoost wonen 
Wederzijdsleden. Van Aartsbisschop Romerostraat 
tot en met Zwartewater. Zodat we onze inspan-
ningen kunnen richten op de werving van 
Wederzijdsleden in maar liefst tweehonderddertig 
straten zónder lid: Aalbersestraat tot en met 
Zwaluwstraat.

Ten tweede: maar één procent van alle straatnamen 
in Utrecht Noordoost is ‘vrouw’ tegenover 
tweeënzestig procent ‘man’. De namen van 
slechts vijf vrouwen zijn aan een straat in de wijk 
verbonden: Louise Kerlinghof (Tuindorp), Agnes 
v Leeuwenberchstraat, Maria van Reedestraat 
(allebei Tuinwijk), R. A. Kartinistraat (Voordorp) 
en Frederikastraat (Wittevrouwen).  Dat er ook nog 
een plantsoen naar Majoor Bosshardt genoemd is 
trekt de boel niet recht (over een tijdje denkt 
iedereen immers dat deze majoor een man is of 
was!).

Aan misstand één kunnen we meteen iets doen: 
flyeren in de straten zonder Wederzijdslid, zoals 
afgelopen maanden met groot succes  in Voordorp  
is gedaan door Rien Hamers, redacteur van deze 
nieuwsbrief.

En misstand twee: wees creatief: vervang 
eens een paar bordjes met mannen- door 
vrouwenstraatnamen (In de Zeeheldenbuurt stel 
ik voor om Willem Barentsz te vervangen door 
mijn zeeheldin, ‘zeilmeisje’ Laura Dekker). Je mag 
mijn ladder lenen. 

Christel Terwiel (solliciteert NIET naar een 
straatnaam, althans niet zo’n gewone) 



Muurschilderingen Bollenhofsestraat

Dag Wederzijdsleden,

Bij deze wil ik, medebewoner van Wittevrou-
wen graag een beroep doen op jullie impro-
visatievermogen en bereidheid het initiatief te 
ondersteunen om de muurschilderingen in Het 
Poortje in de Bollenhofsestraat 24-28 te behouden. 
Deze muurschilderingen voor de kleintjes worden 
bedreigd door ‘fame-tags’ (graffiti). Ik doel hier 
op die paarse ‘fame-tags’ die je overal in Utrecht 
en omstreken aantreft. Jullie kennen die wel. 
Niemand vindt ze mooi. Graffiti kan kunst zijn 
maar deze valt daar toch echt niet onder.

Muurschilderingen van hondjes, koeien, paarden, 
papegaaien, oude ambachten etc. voor de aller-
kleinsten op onze muren. Door mijnheer van 
Strien geschilderd, overleden helaas. Hij was 
professioneel schilder, had na zijn pensioen 
een schilderswinkeltje op de Bollenhofsestraat 
24 tot vlak voor zijn dood. Misschien kennen 
jullie die nog. Ik ben zijn buurvrouw (op 28). De 
muurschilderingen staan op zijn muur en die van 
mij. Trots vertelde hij me eens: Weet je dat hier 
opa’s en oma’s, vaders en moeders hier staan te 
zingen voor en met hun kroost? Hallo, mijnheer de 
Uil, waar brengt u ons naar toe, naar Fabeltjesland? 
Jaja, naar Fabeltjesland.

Wat hij niet meer weet is, dat dat nu nog steeds 
gebeurt. Ik zie ze regelmatig langs komen, de opa’s/
oma’s/vaders/moeders met hun kleine grut op weg 
naar het Griftpark. Ze lopen er voor om. Laatst 
sprak ik nog een opa/oma uit de Zeeheldenbuurt. 
Het is voor hen en zeker voor de kleintjes een grote 
omweg. Doen ze graag.

Door Het Poortje zijn de schilderingen ook beschut 
tegen zon, regen en wind. Het terrein erachter 
is veilig voor de kleintjes. Geen auto’s alleen 
fietsers van de omliggende nieuwbouwburen. 
Veilig dus. Cultureel erfgoed in onze eigen buurt. 
Het zijn tekeningen voor de allerkleinsten. Waar 
vind je die. In Utrecht. In Nederland eigenlijk. 
Muurschilderingen voor de allerkleinsten. En zo 
mooi! Dus heb ik eens contact gezocht met de 
gemeente om te kijken wat de mogelijkheden 
tot behoud kunnen zijn. Zowel het Wijkbureau 

STA MET MEDEBEWONERS PAL VOOR MIJNHEER DE UIL.
BEHOUD MUURSCHILDERINGEN VOOR DE KLEINTJES VAN WITTEVROUWEN 

EN OMSTREKEN. IN DE BOLLENHOFSESTRAAT IN HET POORTJE.

als de gemeente reageerden onwaarschijnlijk 
snel en enthousiast. Ze leggen het nu voor aan 
een Werkgroep tot behoud van Historische 
Schilderingen. Die moet delibereren of het wel/niet 
onder hun doelstellingen valt. Wat denk je wat? 
Natuurlijk wel. Hier is geschiedenis geschapen. 
Levend Erfgoed ook nog eens. Dan hebben zij ook 
een potje staan voor restauratie. Is nodig.

Nu kan ik als buurvrouw en eigenaar van een muur 
wel vinden dat deze muurschilderingen behouden 
moeten blijven. Er is meer voor nodig. De huidige 
buurman van nr. 24 doet met liefde mee.

Om de aanvraag tot behoud van de muurschil-
deringen te ondersteunen is er support vanuit de 
buurt nodig. Vele vaders/moeders zullen dit graag 
doen. Maar toch ook degenen die geen kinderen 
hebben? Dus hoe dat support te organiseren? Met 
foto’s van de muurschilderingen van deur tot deur 
gaan met een handtekeningenlijst. Dit kan ik met 
geen mogelijkheid alleen doen.

Andere suggesties? Ieder idee is welkom. Het lijkt 
me dat dit een typische ‘door-to-door’ actie is. Als 
jullie mee willen doen, ideeën hebben, wend je tot 
Anne Marije Steemers, ondergetekende.

VOOR BEHOUD VAN CULTUREEL 
ERFGOED IN ONZE BUURT 

WITTEVROUWEN EN OMSTREKEN

Ik hoop op jullie steun.

Anne Marije Steemers
Bollenhofsestraat 28, Wittevrouwen



Verslag van activiteiten

Kunst-aan-huis-route
Dit voorjaar bezochten we twee Wederzijds-leden. 
Die ons hun bijzondere kunstcollectie in huis lieten 
zien. Ten eerste Nanne Wilders. Zij maakt werken 
in de mozaïek-techniek. Vogels en vrouwen zijn 
daarin haar favoriete thema’s. Ze vertelde ons bij 
de koffie met taart uitgebreid over haar werkwijze, 
waarin ze glas met andere materialen combineert 
al naar gelang het onderwerp van haar creaties 
dat verlangt. Het resultaat daarvan zijn boeiende, 
kleurrijke en gevarieerde beelden.

Als tweede Annelies van der Schatte Olivier. Zij 
heeft zich in haar leven o.a. toegelegd op het 
verzamelen van sieraden van gerenommeerde 
ontwerpers. Die toonde zij ons en legde aan de 
hand van voorbeelden uit welke stijlperiodes 
daarin te herkennen zijn. Annelies bood ons 
daarbij een lunch aan en we sloten af met een 
bruisend drankje. Het was weer een hele boeiende 
dag, die om een vervolg vraagt.

WIE GEEFT ZICH OP 
VOOR EEN VOLGENDE ROUTE.

Die gaat plaatsvinden op zondag 16 december.
Heb je een verhaal bij de kunst in je huis en vind 
je het leuk om dat met Wederzijdsers te delen geef 
je dan op. Het gaat er dan om waarom jij dat werk 
ooit maakte of aanschafte en wat jou er in boeit.

Meld je aan bij Elga Klein Kranenbarg  
ekleinkranenbarg@hotmail.com

Telefoon: 030 691 69 12

Wederzijds en Zomergasten, of hoe 
het zomaar ontstond tijdens een maaltijd . . .

Het was op een van de maandelijkse borrels, met 
aansluitend een maaltijd, in De Helden. Vaak 
staan de tafels in een carré. Maar toen niet. 
De tafels stonden los van elkaar. Aan elke tafel 
konden 6 personen plaatsnemen. En dat deden 
we dan ook. Aan ‘onze’ tafel stelden we ons voor, 
voor zover we elkaar nog niet kenden. Genietend 
van de maaltijd kwam een gesprek op gang. We 
spraken over het komende vpro tv-programma 
Zomergasten. Het bleek dat iedereen aan tafel het 
programma wilde gaan volgen. We wisselden de 
namen van de zomergasten uit. En we bespraken 
naar wie we uitkeken, met wie we bekend waren 
en naar wie we helemaal niet wilden gaan kijken.

Een van ons zei op een moment – langs haar neus 
weg eigenlijk – dat het wel leuk zou zijn met elkaar 
naar zo’n programma te kijken. De opmerking 
viel wat weg in het geanimeerde gesprek. Bij een 
van ons bleef het hangen. En aan het einde van de 
maaltijd heeft zij de tafelgenoten uitgenodigd bij 
haar te komen kijken. Eerst maar eens de eerste 
uitzending. En dan eventueel verdere afspraken 
maken. We hebben als groepje in wisselende 
samenstellingen, op twee adressen naar het 

programma gekeken. En soms een Zomergasten-
avond overgeslagen.  Het waren gezellige avonden. 
We werden geboeid door het gesprek op de tv. 
En we bespraken (hoe laat op de avond ook) de 
uitzending met elkaar na.

Het is aardig om in deze nieuwsbrief verslag 
hiervan te doen. Gewoon – omdat het een 
leuke activiteit is waar anderen wellicht door 
geïnspireerd raken. Maar bovenal omdat het voor 
mij de kracht van Wederzijds aangeeft. Dat we 
elkaar ontmoeten en er zomaar verdere contacten 
of activiteiten uit voort kunnen vloeien . . .

Loeki Feringa, een van de tafelgenoten

Buurtbijeenkomst Tuindorp 
en Tuindorp-Oost 
Buurtbijeenkomst speciaal voor Tuindorp en 
Tuindorp-Oost, 11 september. Yvonne Michel  
en Marie José Kimman organiseerden voor 
onze buurtgenoten een leuke middag met een 
verrassing! Het is leuk je directe buurtgenoten 
beter te leren kennen.

Yvonne Hesterman 
yvonne.hesterman@gmail.com 



we reden langs Waarloos 
een weg en een woord
we kwamen van dichtbij
we gingen naar ver
we vroegen ons af
wat is waar
wat is loos daar

we zochten naar wat
betekent hier waar
we dachten aan waardig
waartoe en waarheen

het loos-stuk deed denken
aan vroeger op school
we zongen er 
over een meisje loos
dat wilde gaan varen
wilde gaan varen
als lichtmatroos

het eind van het liedje
het pakslaag van het liefje
bracht ons bij machteloos
hulpeloos weerloos

Waarloos is een dorp bij Antwerpen.
Wil je meer weten over de huisjes van plezier: 

kijk op www.huisjesvanplezier.com 

waarloos
Gedicht van Nelleke Wagenaar

wikipedia echter 
verklaarde Waarloos 
uit oude woorden
van lang geleden
wardo-loos
bleek in het verleden
Romeinse uitkijkpost 
op weidegrond

en wat betreft het heden 
vermeldde een internetsite
voor eenzame zielen
op zoek naar aandacht en vertier 
langs de Waarlose Steenweg
uitzuipkotten en
huisjes van plezier

vroeger meer dan veertig
nu nog maar 
ver-waarloos-baar
vier!



Wederzijdsborrel op donderdag 
4 oktober vanaf 17.00 uur

De borrel vindt deze keer niet plaats op de laatste donderdag van 
de maand maar op de eerste donderdag van de volgende maand:  
4 oktober in Eethuis De Helden, Jan van Galenstraat 6. Voor 
leden van Wederzijds en hun introducé(e)s die wel eens een kijkje 
willen nemen. Dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten, kennis te 
maken en kennismakingen te hernieuwen.

Wie al haar of zijn medeleden iets te vertellen of te vragen 
heeft... zeg dat aan één van de aanwezige buurtcoördinatoren 
of bestuursleden. Die geven jou het woord, zodat je kort-maar-
krachtig je vraag, je aanbod, je plan of je wens in de groep kunt 
gooien. 

Na de borrel: samen-eten. Voor de borrel hoef je je nooit op 
te geven, voor het samen-eten wel. De dagschotel, ook de 
vegetarische, kost € 9,-.

Je geeft je op voor het eten direct bij onze gastheren van De 
Helden, André en Hans. Stuur een mailtje naar dehelden@
wederzijds.net.  Laat het hen weten als je vegetarisch wilt eten. 
Gebruik dit e-mailadres ook als je je onverwacht moet afmelden. 
Geef je op vóór dinsdag 2 oktober 17.00 uur. Onderteken je mail 
met je voor- en achternaam.

Bijeenkomst buurtcoördinatorenuur

Begin september hebben de buurtcoördinatoren 
met elkaar overlegd. Dat gebeurt ongeveer twee 
maal per jaar. Elke buurtcoördinator – of een 
tweetal – geeft/geven op een eigen manier vorm 
aan deze (kleine) taak. Op deze bijeenkomsten 
wisselen we ideeën uit en horen we van elkaar hoe 
de contacten in de buurt verlopen. 

Een terugkerend agendapunt is het ’buurtrondje’. 
Een rondje waarin we ervaringen en aanpak als 
buurtcoördinatoren bespreken. We vertellen 
elkaar wat leuk of zinvol gebleken is op onze 
buurtbijeenkomsten. Die bijeenkomsten hebben 
per buurt een ander karakter. De ene buurt 
organiseert regelmatig een borrel, een andere 
kent huiskamer-bijeenkomsten, weer een ander 
kiest voor een andere vorm. De onderlinge 
uitwisseling hierover werkt inspirerend. Het geeft 
mogelijkheden ideeën van elkaar over te nemen.

We maken ook afspraken. Een voorbeeld is dat 
– in het kader van de privacy – de uitnodigingen 

voor buurtbijeenkomsten door de buurcoördinator 
worden gedaan. Emailadressen van leden worden 
niet aan anderen verstrekt!

Daarnaast zoeken we mogelijkheden om Weder- 
zijds te promoten. Juist in de eigen buurt. We 
denken dat het een goed idee is reclame te maken 
voor Wederzijds via buurtkrantjes bv. Dat kan in 
iedere buurt op een eigen manier. En we bespreken 
hoe en waar te flyeren.

De omgang met nieuwe leden heeft ook onze 
aandacht. We willen graag dat ze zich snel 
vertrouwd voelen binnen Wederzijds. Daarom 
zoeken we met elkaar naar goede manieren om 
juist die nieuwelingen te betrekken bij activiteiten 
in de buurt.

Al met al ervaren wij dit regelmatige overleg als 
zinvol.

Loeki Feringa

 Steeds de laatste 
donderdag 

van de maand.

25 oktober
29 november
27 december

2019
31 januari

28 februari

Komende 
borreldatums 
Wederzijds 



  De buurtcoördinatoren

Loeki Feringa  06-53 91 83 77 
De Helden
Christel Terwiel christelterwiel@wederzijds.net 
Wittevrouwen
Frank Wiezer frank.wiezer@ziggo.nl 
Wittevrouwen
Wil van Dijk wil.van.dijk@ziggo.nl
Voordorp / Veemarkt
Elga Klein Kranenbarg ekleinkranenbarg@hotmail.com 
Lauwerecht / Vogelenbuurt
Renée Frant reneefrant@gmail.com 
Vogelenbuurt
Cor van der Flier cjvanderflier@gmail.com 
Vogelenbuurt
Joke Reusken jokereus@xs4all.nl 
Tuindorp / Tuindorp-Oost
Yvonne Hesterman yvonne.hesterman@gmail.com 
Tuindorp / Tuindorp-Oost
Mieke Rienties mieke.rienties@ziggo.nl 
Tuinwijk
Hanneke Lommen hannekelommen@outlook.com 
Tuinwijk

Colofon
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